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Het Wormhoudt bloedbad was de
massamoord van 80 Britse en Franse
krijgsgevangenen door de Waffen-SS
soldaten uit de 1e SS Division Leibstandarte
SS Adolf Hitler tijdens de Slag van Frankrijk
in Mei 1940.

Als onderdeel van de British Expeditionary
Force (BEF) terugtocht naar Duinkerke, de
144th Infantry Brigade van de 48th (South
Midland) Infantry Division hield de weg van
Bergues tot Wormhoudt, Cassel en
Hazebrouck om de Duitse opmars te
vertragen.

De Britse troepen in Wormhoudt werden
overspoeld door de oprukkende Duitse
troepen. Uitgeput en zonder munitie, gaven

ze zich over in de veronderstelling dat zij
zouden worden gevangen genomen in
overeenstemming met de Conventie van
Geneve.

Na hun overgave werd een grote groep
soldaten uit het 2nd Battalion Royal
Warwickshire Regiment, 4th Battalion
Cheshire Regiment en schutters van de
Royal Artillery, alsmede Franse soldaten die
verantwoordelijk waren voor een militair
depot, meegenomen naar een schuur in La
Plaine au Bois op 28 mei 1940.

Zonder enig respect voor oorlogsconventies
rond krijgsgevangenneming werden de
Britse  soldaten hier = meedogenloos
afgeslacht door de Leibstandarte SS Adolf
Hitler, die granaten in de schuur gooiden.
Toen bleek dat er ondanks het bloedbad nog
heel wat overlevenden waren wilden de
SS'ers die mannen met een nekschot
afmaken.

Kapitein Lynn-Allen kon voor zijn mannen
nog even tijd winnen door te verkrijgen dat
de soldaten nog een laatste sigaretje
mochten roken voor ze de dood werden
ingejaagd. Het was echter maar een kort
uitstel, de SS'ers dreven de Britse soldaten
in groepjes van 5 uit de schuur om ze alsnog
af te maken. Toch overleefden nog enkele
mannen ook die slachting, ze werden dagen
later in zwaargewonde toestand ontdekt
door plaatselijke inwoners.



